
 

 

 
Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk  (www.pelgrimkerk.nl) 

 

     Week   09        3 maart 2024 

 

Opname kerkdiensten 

Onze kerkdiensten worden opgenomen en rechtstreeks 

uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.  

 

Kerkdienst deze week  

Zondag 3 maart 10.00 uur 

Voorganger:  Ds. S. Zijlstra 

Organist:  Aart Jan Huizing 

Gastvrouw:    Adriana Verkuyl 

Kindernevendienst Paula 

Crèche               Caroliene 

Collecten  1. Diaconie 2. Kerk 

Kerkdienst volgende week 

Zondag 10 maart 10.00 uur 

Voorganger:    Ds. W. Scheltens 

Organist:        Margreet de Vries-Raaijen 

Gastvrouw:    Greet Klaassen 

Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst 

Crèche   en er is geen crèche 

Collecten:      1. Zending  2. Kerk 

Voorbeden 

Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? Voor 

aanvang van de dienst kunt u eventuele voorbeden in 

de consistorie doorgeven aan de predikant of dienst-

doende ouderling. Doordeweeks kunt u voorbede-

verzoeken doorgeven aan uw sectie-ouderling.  

 
Spreekuur predikant 
Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het wekelijkse 
inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u mij in de kerk 
treffen voor vragen en gesprek. Daarnaast ben ik thuis 
telefonisch (bij voorkeur op doordeweekse dagen van 
09.00-10.00 uur, nr. 5473635) en per email bereikbaar:  
siccozijlstra@pelgrimkerk.nl 
Ds. Sicco Zijlstra 

 

Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl  

Via dit mailadres kunt u zaken, die van belang zijn voor 

het pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en 

leed, verzoek om een bezoek of iets wat volgens u 

aandacht nodig heeft. Het pastorale kernteam pakt dit 

dan op.  

 

Inloopcafé 

Elke woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur bent 

u voor een kop koffie welkom in de Ida Felderhofzaal. 

De diaconie biedt u een luisterend oor en gratis koffie. 

 

 

 

Orde van dienst 

“Oculi” 

Viering Heilig Avondmaal 

Zingen voor de dienst: Lied 287 : 1, 2 en 4 

Welkom (door ouderling) 

Zingen aanvangslied: Ps. 25 : 6 en 7 (gemeente gaat 

staan) 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

 

Zingen: Ps. 25 : 3 (= gebed van verootmoediging) 

(hierna gaat gemeente zitten) 

Apostolische vermaning/leefregel: 1 Johannes 4:7-12 

(NBV21) 

We kijken en luisteren naar: ‘Als je geen liefde hebt voor 

elkaar…’ ((hierna begint de kindernevendienst) 

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing: Marcus 8:31-35 en 9:2-8 (NBV21) 

Zingen: Lied 545 

 

Verkondiging: “Delen in het heilgeheim” 

 

Zingen: Lied 380 : 1, 3 en 4 (hierna komen de kinderen 

terug in de kerkzaal) 

Inleiding viering Heilig Avondmaal 

Zingen: Lied 381 : 2, 3 en 5 

Delen van brood en wijn 

Zingen: Lied 381 : 6 (= dankzegging) 

 

Dankgebed en voorbeden 

Mededelingen 

Collecten: 1) Diaconie, 2) Kerk [bij de uitgang of via Givt-

app] 

Zingen slotlied: Lied 378 (hierbij gaat gemeente staan) 

Zegen 

 

Kerkbalans 

Eind januari heeft de penningmeester de Actie 
Kerkbalans grotendeels digitaal verstuurd, 177 
uitnodigingen om een toezegging te doen. Op dit 
moment hebben 96 deelnemers hun toezegging digitaal 
ingevuld. We missen er dus nog 81. Sommige mensen 
hebben de uitnodiging als SPAM ontvangen. Zou fijn zijn 
als u de moeite neemt om dit af te handelen zodat eind 
februari de eerste incasso’s gedaan kunnen worden. 
Heel veel dank voor uw medewerking. Mocht het u 
allemaal niet lukken, dan mag u ook de toezegging even 
mailen naar  penningmeester@pelgrimkerk.nl. 
Vriendelijke groet, Ank Wolleswinkel, penningmeester 

mailto:pastoraat@pelgrimkerk.nl
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Stiltemeditatie 

Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de  

dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen?  

Iedere werkdag biedt Stadsklooster Haarlem op 

verschillende locaties in de stad een moment om een 

half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de 

Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een 

stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!  

 

Onder uw aandacht 
Voor deze rubriek kunt u telefonisch contact met mij 
opnemen (nr. 023-7510309) of u kunt een mailtje 
zenden naar weekbrief@pelgrimkerk.nl 

Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd, een heel fijne dag, en 

Gods zegen in het nieuwe levensjaar toegewenst. 

 

De zieken 

Ook aan hen blijven wij denken, vooral aan hen die een 

ernstige operatie hebben ondergaan en hopen op 

beterschap, maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere 

zieken. Wij bidden hen Gods zegen en bijstand toe. 

Allen hartelijk gegroet namens de gemeente, Tiny de 

Vos 

 

Acties Diaconie:  

Inzameling voor Voedselbank van het Open Huis 

Denkt u nog aan onze actie voor de Voedselbank? De 

krat staat in de hal. Ook kunt u een gift overmaken op 

de rekening van de diaconie onder vermelding van het 

doel waarvoor u geeft. Rekeningnummer: 

NL74INGB0003135668 

Paasactie Diaconie: Goed boeren in Oeganda 

Tot en met Pasen zijn de collectes van de diaconie 

bestemd voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in 

Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet 

gemakkelijk om genoeg voedsel te verbouwen. Het is er 

droog en door de klimaatverandering is regenval steeds 

lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat 

ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog 

genoeg voedsel voor je gezin? Met steun van Kerk in 

Actie leert de Anglicaanse Kerk van Oeganda boeren en 

boerinnen droogtebestendige zaden te gebruiken en 

hun oogst beter te bewaren. Ze leren beter 

samenwerken, samen sparen en hun oogst samen 

verkopen. Boeren zetten alles op alles om bodemerosie 

tegen te gaan: ze planten bomen en leren 

houtbesparende ovens te bouwen. Dit alles steunt 

boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 

Met uw gift steunt u de boerengezinnen in Oeganda om 

genoeg voedsel te verbouwen. Van harte aanbevolen. 

U kunt uw gift geven tijdens de collecte of door een 

bijdrage over te maken te op de rekening van de 

diaconie NL74INGB0003135668 onder vermelding actie 

Oeganda. Hartelijk dank voor uw gift. Nog meer 

informatie is te vinden op kerkinactie.nl/boerinoeganda  

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? 

Hartelijk dank! 

Collectes 
In onze kerk gebruiken we al een paar jaar de Givt-app 
waarmee u heel makkelijk kunt doneren aan de 3 
collectes. Daarnaast kunt u ze ook gebruiken voor 
andere doelen waar Givt mee werkt. Op deze manier 

kunt u aan het einde van het jaar het overzicht voor uw 
IB-aangifte zien. Voor de kerk is het fijn als we steeds 
minder met contant geld hoeven te werken. Hieronder 
een linkje naar een filmpje hoe het werkt en twee linkjes 
voor het downloaden van de Givt-app voor Apple en 
Android telefoons. 
Altijd en overal geven met Givt on Vimeo 
Givt in de App Store (apple.com) 
Givt - Gewoon blijven geven. - Apps op Google Play 
Als u nog vragen hebt dan kunt u Stewart Osborne of de 
penningmeester, Ank Wolleswinkel, even aanschieten. 
Uiteraard kunt u ook middels contant geld of 
collectebonnen uw gift in de collectezakken in de hal  

deponeren. Tevens is het mogelijk om via 

bankoverschrijvingen uw bijdrage over te maken op 

onderstaande rekeningnummers:  

IBAN- nummers: Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. 

penningmeester Geref. Kerk Haarlem-West  

Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68  

Zending: NL76 INGB 0005 9450 43  

Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31  

Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07 

 

Bijbelkring donderdag 7 maart, 20 uur  

Vandaag en over 14 dagen bespreken we hoofdstuk 6 
uit het boekje van Ds. van Zetten. Dat is geen 

gemakkelijke opgave, het opschrift is namelijk “En Gods 

toorn dan?”  Om dit te verduidelijken is Ds. van Zetten 

bereid om op 4 april naar de Pelgrimkerk te komen. Die 

avond kunnen we hem al onze vragen voorleggen. Ook 

u/jij wordt daarvoor uitgenodigd. Voor nu gaan we er 

eerst zelf mee aan de slag. Voor vragen : Beata 

Hartendorf (06-22095472) 

 
In vertrouwen 
Gespreksgroep ‘In vertrouwen’ komt weer bijeen op do. 

7 maart a.s., van 14.00 – 16.00 u. in de Ida 

Felderhofzaal. Gespreksonderwerp deze keer is 

‘Binnengaan in Gods Koninkrijk’, n.a.v. Marcus 10:13-

27. 

Ds. Sicco Zijlstra 

 

Eritrea 

Abdullah zat twee jaar in de gevangenis vanwege zijn 

geloof. Door honger, marteling en ziekte kwam hij 

uiteindelijk om het leven. Bid voor zijn vrouw en zeven 

kinderen. Wat Abdullah meemaakte, is de realiteit voor 

veel meer christenen in Eritrea. Vaak zijn hun namen en 

verhalen voor ons onbekend – maar niet voor God. Bid 

je voor hen? - Bid voor de kerk in Eritrea, met name voor 

bekeerlingen. Vraag God om vrijmoedigheid om het 

evangelie te delen, maar ook om inzicht en 

bescherming.  

 

Kopij weekbrief Inzenden vóór donderdag 12.00 uur 

per mail naar weekbrief@pelgrimkerk.nl. 

 

        Week 09      3 maart 2024 
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