
 
Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk  (www.pelgrimkerk.nl) 

 

Week   07 15 februari 2026

Opname kerkdiensten 
Onze kerkdiensten worden opgenomen en 
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.  
 

Kerkdienst deze week  

Zondag 15 februari 2026 10.00 uur  

Voorganger:  Ds. W. Scheltens 

Organist:  Dirk Out 

Gastvrouw:  Adriana Verkuyl 

Kindernevendienst Marieke 

Crèche   Er is crèche 

Collecten  1.Diaconie 2. Kerk 

Kerkdienst volgende week 

Zondag 22 februari 2026 10.00 uur 

Voorganger:  Ds. S. Zijlstra 

Organist:  Peter van Dongen 

Gastvrouw:  Hanny Plantinga / Gré Woort 

Kindernevendienst Er is geen Kindernevendienst 

Crèche   Er is crèche 

Collecten  1. Eredienst 2. Kerk 

 

Spreekuur predikant 
Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het wekelijkse 
inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u mij in de kerk 
treffen voor vragen en gesprek. Daarnaast ben ik thuis 
telefonisch (bij voorkeur op doordeweekse dagen van 
09.00-10.00 uur, nr. 5473635) en per email bereikbaar:  
siccozijlstra@pelgrimkerk.nl.               Ds. Sicco Zijlstra 
 
Voorbeden 
Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? Voor 
aanvang van de dienst kunt u eventuele voorbeden in 
de consistorie doorgeven aan de predikant of dienst-
doend ouderling. Doordeweeks kunt u voorbedever-
zoeken doorgeven aan uw sectie-ouderling.  
 
Rekeningnummers Pelgrimkerk 

IBAN- nummers: Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. 

penningmeester Geref. Kerk Haarlem-West  

Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68  

Zending: NL76 INGB 0005 9450 43  

Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31  

Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07 

 
Inloopcafé:  
Elke woensdag is het inloopcafé weer geopend van 
10.30 -12.00 uur! Dan is er weer gelegenheid voor een 
kopje koffie of thee en een praatje. Komt u ook eens 
langs om te ervaren hoe gezellig dit kan zijn. De 
gastvrouw/gastheer staat voor u klaar.  
 

 

 

Orde van dienst 

Voor de dienst: Lied 171: 1,2,3 (Hemelhoog) 

Welkom door ouderling 

Intochtslied: Psalm 84: 1,2 

Persoonlijk gebed - Votum en groet. 

Zingen: Klein Gloria, Lied 195  

Verootmoedigingsgebed 

. 

Woord van genadeverkondiging: Titus 2: 11-14 

(NBV’21) 

Zingen: Lied 590 (Hemel Hoog) 

Lezing van leefregel: 2 Timoteüs 2: 15-16 (NBV’21) 

Zingen: Psalm 32: 3 

Gesprekje met de kinderen; ze gaan naar de 

kindernevendienst na het zingen van het lied: ‘We gaan 

voor even uit elkaar’. 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest. 

De Bijbel open: Lucas 2: 41-52 (NBV’21) 

Zingen: NLB Lied 482: 3  

 

Preek: Moeder bewaart alles in haar hart 

 

Zingen: NLB Lied 968: 2,5  

Dankzegging en voorbeden - ruimte voor stil gebed - 

gesproken Onze Vader. 

Mededelingen door de predikant 

Collecte: 1)Diaconie 2) Kerk 3) Onderhoud gebouwen 

[→ bij de uitgang of via Givt-app) 

  

Slotlied: Psalm 25: 4,6. 

Zegen (afgesloten met driemaal gezongen ‘Amen’) 

Orgelspel 

 

Stiltemeditatie 

Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de  

dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen?  

Iedere werkdag biedt Stadsklooster Haarlem op 

verschillende locaties in de stad een moment om een 

half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de 

Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een 

stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!  

 
Gebedswandelingen  

Data 1e kwartaal:  20-feb, 6-mrt, 20-mrt. Info: Christiaan 

Verkerk, 06-23406226.  

 

Voorbede moment Pelgrim Plannen (Nieuwbouw) 

Data 1e  kwartaal: 22-feb, 22-mrt (steeds de laatste 

zondag van de maand)  

 

 

 

 

mailto:siccozijlstra@pelgrimkerk.nl


Onder uw aandacht 

Voor deze rubriek kunt u  Anneke vd Ende bellen 023-

5246389 of mailen naar weekbrief@pelgrimkerk.nl 

  
Alle jarigen  hartelijk gefeliciteerd, een heel fijne dag, en 

Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar. 

 

De zieken 

Allen, die ziek; eenzaam; in rouw of medische 

handelingen moeten ondergaan heel veel sterkte 

toegewenst. We leven met jullie mee! Laten we hen 

gedenken in onze gebeden. 

 

Bedankt (1) 

Wat een ontzettende verrassing was het om op zondag 

8 februari de bloemen uit de kerk te ontvangen. Deze 

bloemen zijn een bemoediging voor mijn herstel. 

Heel hartelijk dank daarvoor. 

Hartelijke groet, Evelyn Cok. 

 

Bedankt (2) 

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen. Een 

lichtpuntje in deze tijd. Fijn dat u zoveel aan ons denkt, 

ook met kaarten en gebed. We hopen en bidden dat ik 

weer wat vooruitgang mag krijgen met het opstarten van 

nieuwe kuren. Ook namens Jeannette een hartelijke 

groet van Marcel Gaalman.  

 

40 dagen tijd 

Woensdag begint de 40-dagentijd. Een tijd van 

bezinning en hoop waarin we Jezus op weg naar het 

kruis volgen. In de periode van 18 maart tot en met 4 

april is er elke dinsdagavond van 19:30-20:00 een 

avondgebed in de kerkzaal. In een geleid 

gebedsmoment zingen we, zijn we stil, lezen een psalm 

en bidden samen om zo ons hart op God te richten en 

ons voor te bereiden op Goede Vrijdag en Pasen. Wil je 

meehelpen als liturg? Graag! Laat het mij weten. (06-

23406226 / Christiaan.verkerk@pelgrimkerk.nl). 

Aanstaande woensdag (aswoensdag) is het eerste 

avondgebed waar u de mogelijkheid heeft om een 

askruisje te ontvangen als teken van inkeer en omkeer 

ter markering van het begin van de 40-dagen tijd. Ook 

bij het inloopcafé in de ochtend  (10:30-12:00) kunt u 

een askruisje halen. 

 

Zangers gevraagd. 

Het zou fijn zijn, als we, net als met Kerst, met een 

aantal zangers, in de Paasdienst de mooie 

opstandingsliederen kunnen gaan zingen. We horen 

graag van jullie.  Yvonne de Vries en Sarita Kooyman. 

 

In vertrouwen 
De eerstvolgende bijeenkomst van gespreksgroep ‘In 
vertrouwen’ zal zijn op do. 19 febr. a.s. van 14.00-
16.00 u. in de Ida Felderhofzaal. Misschien beginnen 
we ietsje later, vanwege een bijeenkomst die eraan 
vooraf gaat. Gespreksonderwerp is ditmaal: ‘Veertig 
dagen van inkeer’, n.a.v. Matteüs 4:1-11. 
Ds. Sicco Zijlstra 
 
 

 

 

Van de diaconie 

Voedselbank van Stichting Ontmoeting 

Het hele jaar staat er een krat in de hal van onze kerk, 

waarin wij verschillende producten verzamelen, zoals: 

Toiletartikelen (zeep, doucheschuim, shampoo, 

maandverband, tandpasta en tandenborstels). Blikjes 

vis, olijfolie, zakjes saus in droge vorm voor bijvoorbeeld 

nasi en macaroni. Wasmiddelen en wat u maar kunt 

bedenken. Let op: Géén verse producten of producten 

die beperkt houdbaar zijn. 

 

Paasgroetenactie 

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen 

gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan 

gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in 

buitenlandse gevangenissen. Ook onze gemeente doet 

mee aan de Paasgroetenactie. Voor gedetineerden is 

het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als 

daar ook iets persoonlijks op staat. Het is altijd weer een 

feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst 

rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld. Na 

de dienst kunt u een of meer kaarten ophalen bij de tafel 

in de hal. Daar krijgt u ook verdere uitleg. U kunt de 

kaarten meteen schrijven (bij de koffie) of ze mee naar 

huis nemen en uiterlijk volgende week zondagochtend 

weer inleveren. Doet u mee? 

Namens de diaconie, Wilma en Esther Jochem 

 

Erwtensoep maaltijd 

Gezellig met elkaar genieten van een kop erwtensoep, 

heerlijk! Vrijdag 20 februari, om 17.00 uur. Kosten, 6 

euro per persoon. Inschrijflijst in de hal van de kerk. 

Natuurlijk kunt u opgehaald en teruggebracht worden, 

geef het aan op de lijst. En een beetje hulp is welkom, 

dit kan ook op de lijst aangegeven worden, dank alvast!  

Contact personen, Sikko en Jeanne Marie Claus.  023 

5246937,  06 42336335. Tevens ons nieuw mailadres , 

claus5955sjm1@outlook.com. 

 
Open Doors – Algerije. 
Bijna elke Protestantse kerk in Algerije heeft te maken 
met gedwongen sluiting of beëindiging van de 
kerkdiensten. Bid dat de christenen een plek vinden 
waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Bekering van 
moslims naar het christelijk geloof is gevaarlijk, zowel 
voor de persoon die tot Christus komt als voor de 
persoon die het evangelie met hem of haar gedeeld 
heeft. Kamelia kwam tot geloof door een programma op 
YouTube. Ze is nu een geheime gelovige.  Haar familie 
begint te vermoeden dat ze niet meer trouw is aan de 
islam en zet haar onder druk om mee te doen met 
islamitische rituelen.  Bid voor alle christenen dat zij 
standvastig mogen blijven vertrouwen in hun Heer. 
Bid ook voor kerkleiders tegen wie rechtszaken lopen 
omdat ze het evangelie verkondigen. Bid dat ze door 
mogen gaan met hun bediening zonder dat de overheid 
hen lastig valt. 
 
Kopij weekbrief 
Inzenden vóór donderdag 12.00 uur per mail naar 
weekbrief@pelgrimkerk.nl.  
 

Week 07 15 februari 2026  
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