VVeeKkbrief

Gereformeerde kerk Haarlem-West — Pelgrimkerk (www.pelgrimkerk.nl)

Week 38 21 september 2025

Opname kerkdiensten

Onze kerkdiensten worden opgenomen en
rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.

Kerkdienst deze week
Zondag 21 september 10.00 uur
Voorgangers Ds. S. Zijlstra en dhr. Christiaan Verkerk

Organist: Jeroen Kiel

Gastvrouw: Carla Levens
Kindernevendienst Er is geen Kindernevendienst
Créche en geen créche

Collecten 1. Eredienst 2. Kerk

Kerkdienst volgende week
Zondag 28 september 2025 10.00 uur

Voorganger: Dhr. J.M Prins

Organist: Jeroen Kiel

Gastvrouw: Greet Klaassen
Kindernevendienst: Marieke

Creche: Monique

Collecten: 1. Missionair Werk 2. Kerk

Voorbeden: Wilt u dat de voorganger voorbeden doet?
Voor aanvang van de dienst kunt u eventuele voorbe-
den in de consistorie doorgeven aan de predikant of
dienstdoend ouderling. Doordeweeks kunt u voor-
bedeverzoeken doorgeven aan uw sectie-ouderling.

Rekeningnummers Pelgrimkerk

IBAN- nummers: Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v.
penningmeester Geref. Kerk Haarlem-West

Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68

Zending: NL76 INGB 0005 9450 43

Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31

Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07

Inloopcafé:

Elke woensdag is het inloopcafé weer geopend van
10.30 -12.00 uur! Dan is er weer gele-genheid voor
een kopje koffie of thee en een praatje. Komt u ook
eens langs om te ervaren hoe gezellig dit kan zijn. De
gastvrouw/gastheer staat voor u klaar.

Spreekuur predikant:

ledere woensdagochtend, gelijktijdig met het wekelijkse
inloopcafé. Van + 10.30 — 11.45 uur kunt u mij in de kerk
treffen voor vragen en gesprek. Daarnaast ben ik thuis
telefonisch (bij voorkeur op doordeweekse dagen van
09.00-10.00 uur, nr. 5473635) en per email bereikbaar:
siccozijlstra@pelgrimkerk.nl. Ds. Sicco Zijlstra

Orde van dienst

Zingen voor de dienst: Lied 287 :1,2en 5

Welkom (door ouderling van dienst)

Zingen intochtslied: Psalm 100 : 1, 2 en 3 (De Nieuwe
Psalmberijming) (gemeente staat)

Moment van stilte

Bemoediging en groet (hierna gaat gemeente zitten)
Zingen: lied ‘Met open armen...” (Schrijvers voor
gerechtigheid)

Korte introductie op de dienst

Gebed

Leefregel: Mattéus 25:35-40 (HSV)

Zingen: Hemelhoog 703

We kijken naar een filmpje over: ‘Hoe lever jij een
positieve bijdrage aan onze woonwijk?’

Interview met Tim Broersen, Sociaal Ondernemer en
Manager Station Zuidwest

Zingen: Lied 568a (‘Ubi caritas...’) (4x; 1. Latijn, 2.
Engels, 3. Nederlands, 4. Latijn)

Schriftlezing: Lukas 14:1, 12-24 (NBV21)

Verkondiging: “Je laat het Grote Feest toch niet
aan je voorbijgaan?”

We kijken en luisteren naar het lied ‘Samen eten wij...’
(Kinga Ban/Marco Borsato)

Dankgebed en voorbeden

Mededelingen

Collecten : 1) Eredienst 2) Kerk 3) Onderhoud
gebouwen [— bij de uitgang of via Givt-app )
Zingen slotlied: Lied 791 : 1, 3, 4 en 5 (staande
gezongen)

Zegen

Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl: Via dit mail-
adres kunt u zaken, die van belang zijn voor het
pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en leed,
verzoek om een bezoek of iets wat volgens u aandacht
nodig heeft. Het pastorale kernteam pakt dit dan op.

Dienstenveiling 12 oktober a.s.

Kijkt u ook al uit naar de gezellige dienstenveiling? Na
de kerkdienst kunt u bij de inschrijflijst in de hal een
dienst opgeven, die dan op 12 oktober bij opbod zal
worden verkocht. We hopen op veel leuke, praktische,
culinaire, gezellige en/of creatieve diensten. De
opbrengst is bestemd voor de kosten van de opvang van
de mensen die via Stem in de Stad in onze
kosterswoning verblijven. Doet u allemaal weer mee?
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Onder uw aandacht
Voor deze rubriek kunt u Anneke vd Ende bellen 023-
5246389 of mailen naar weekbrief@pelgrimkerk.nl

Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd, een heel fijne dag, en
Gods zegen toegewenst voor het nieuwe levensjaar.

De zieken

Ook aan hen blijven wij denken, vooral ook aan hen die
ernstige behandelingen ondergaan en aan hen die zich
eenzaam voelen. Wij bidden hen Gods zegen en
bijstand toe.

Kerkelijke mutatie: 17 sept. 2025

Overleden op 8 sept. 2025: Dhr. R. Aardema, oud 69
jaar, voorheen Van 't Hoffstraat 39, 2014 RB Haarlem.
(sectie 3)

Gebedswandeling: Elke twee weken, op
vrijdagochtend om 11:00-12.00. Startpunt bij de
Pelgrimkerk. Data: 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11,
12/12

Voorbede Nieuwbouwplannen: De voorbede
momenten voor de nieuwbouwplannen zijn op 28/9,
26/10, 30/11, 28/12. Aansluitend op de kerkdienst
ontmoeten we elkaar om 11:45 en rond 12:05/12:15
ronden we ons gebed af. Van harte uitgenodigd!

Soep op de Stoep: soepkokers en tentbouwers
gezocht

Vanaf november zal er elke tweede woensdag van de
maand om 18 wuur een soepmaaltijd zijn voor
buurtbewoners. Die maaltijd vindt — zoals de naam al
doet vermoeden — plaats op het kerkplein. Op deze
manier proberen we om laagdrempelig en gastvrij
buurtgenoten te ontmoeten en beter te leren kennen en
wie weet ontstaan er aan tafel mooie gesprekken. Na de
oproep van Christiaan is er inmiddels een enthousiaste
groep gemeenteleden die veel zin heeft om hier actief
aan mee te doen. De eerste taken zijn verdeeld. Maar
er is ook nog hulp nodig. Wie kan een woensdagmiddag
in de maand helpen met het opzetten van de tent op het
kerkplein? En wie vindt het leuk om een keer (alleen of
samen met iemand anders) soep te koken en zo de
maaltijd te verzorgen? We horen het heel graag!
Hartelijke groet van de Soep op de Stoep-ers,
contactpersoon Christiaan Verkerk
(christiaan.verkerk@pelgrimkerk.nl)

Acties van de diaconie

1. Bakactie voor Het Open Huis :

Zondag 28 september is er na de dienst weer een
bakactie. Verschillende bakkers leven zich weer uit en
bakken iets lekkers. U weet dat we geen prijzen vragen,
u mag dus zelf bepalen wat u ervoor over heeft.
Natuurlijk wel met in het goede doel in uw achterhoofd,
in dit geval Het Open Huis Dan wordt het vast weer een
prachtige opbrengst. Dus: Neem al uw contante geld of
collectebonnen mee en geef met een gul hart. Als u een
bakje meeneemt van huis kunt u ook nog een lekker
stukje taart meenemen voor thuis bij de koffie/thee.

2. Voedselbank van het Open Huis

De voedselbank van Het Open Huis willen wij graag
onder uw aandacht brengen. Het hele jaar staat er een
krat bij in de hal van onze kerk, waarin wij verschillende
producten verzamelen, zoals: Toiletartikelen (zeep,
doucheschuim, shampoo, maandverband, tandpasta en
tandenborstels) Blikjes vis, olijfolie, zakjes saus in droge
vorm voor bijvoorbeeld nasi en macaroni Wasmiddelen
en wat u maar kunt bedenken. Wanneer de kerk open
is, zoals zondags en tijdens het inloopcafé kunt u
artikelen meebrengen. Let op: Géén verse producten of
producten die beperkt houdbaar zijn.

3. Oproep voor inloopcafé

We zijn ernstig op zoek naar vrijwilligers die willen
meedraaien met koffiezetten en schenken. U staat niet
alleen, maar bent altijd met z'n tweeén. Geef u op bij:
Regina Nagtegaal

Start club seizoen

Vanaf vrijdag 26 september starten de jeugd- en
jongeren clubs weer, met dit jaar een heel nieuw
programma. Net als de afgelopen jaren doen we dat
samen met de jeugd van de Stadshartkerk (voorheen
Wilhelmina- Petra- en Fonteinkerk). Voor de jongere
groepen blijft het programma ongewijzigd (om de week
op vrijdagavond, eerste avond 26 september). Meer
informatie of aanmelden als je nieuw bent:

Zero2Hero (8-9 jaar) Hanne van Buren (06-40577734)
Ten2twelve (10-11 jaar) Martine van Voornveld (06-
12082755) Voor de groepen van 12 jaar en ouder wordt
het programma gevarieerder van opzet met één keer
per maand een club avond zoals je gewend bent in de
Pelgrimkerk, plus één keer per maand een zogenaamde
Bijbel aan Tafel avond. Die avond ben je met een aantal
andere clubgenootjes te gast bij één van de clubleiders
thuis (of andere gemeenteleden) en eet je met elkaar en
spreek je met elkaar over een onderwerp. Meer
informatie, of je aanmelden als je nieuw bent:

TeensTogether (12-15 jaar) Caroliene Meijndert (06-
13344066). Eerste avond vrijdag 26 september.

15+ (15-18 jaar) Evelyn Cok (06-46443125); Jan-
Martijn Prins (06-82481386). Eerste avond zondag 28
september 18:00u (incl. maaltijd). Lijkt het je als ouders/
ouderen leuk om een groepje jongeren thuis te
ontvangen en met ze over een thema door te praten,
schiet dan Evelyn of Jan-Martijn aan in de kerk, of bel
é€én van hen op bovenstaand telefoonnummer.

In vertrouwen

Gespreksgroep ‘In vertrouwen’ komt weer bijeen op do.
25 sept., van 14.00-16.00 u. in de Ida Felderhofzaal.
Uitgangspunt voor ons gesprek is deze keer het
Bijbelgedeelte 1 Samuél 16:1-13, met daarbij de vraag:
‘Wie is de uitverkorene?’ Groeten, Ds. Sicco Zijlstra

Opmaat naar het buurtfeest!

De kerkdienst vandaag heeft een bijzonder karakter.
Deze dienst vormt a.h.w. de opmaat naar het door
Station Zuidwest (onze buren aan de Rutherfordstraat!)
georganiseerde Buurtfeest, wat om 12.00 u. begint en
duurt tot 17.00 u. Zoals alle buurtgenoten iedere zondag
welkom zijn om in de Pelgrimkerk aan te schuiven en de
kerkdienst mee te vieren, zo zijn wij ook allemaal van
harte welkom op het Buurtfeest! Dat biedt ons allen een
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mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen
positief bij te dragen aan de leefbaarheid van onze wijk.
Tegen deze achtergrond staan we in de dienst stil bij het
Grote Feest waarvoor God alle mensen van harte
uitnodigt. Zo’'n uitnodiging sla je toch niet af...?

Stiltemediatie

Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de
dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen?
ledere werkdag biedt Stadsklooster Haarlem op
verschillende locaties in de stad een moment om een
half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de
Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een
stitemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!

Open Doors - Oezbekistan.

Begin dit jaar is de godsdienstwet, die vrijwel alle
religieuze activiteiten aan banden legt, vernieuwd. Een
aantal niet-geregistreerde kerken is al bezocht door de
geheime politie. Bid om bescherming. Bid ook voor de
vele moslimbekeerlingen die hun geloof geheim moeten
houden, uit angst hun familie, baan en plek in het dorp
te verliezen. Bid voor christenen die dit al hebben
meegemaakt en elders opnieuw moesten beginnen.
Dank voor de hulp die Open Doors hen kan bieden.
Zoals Aaron en Chur de handen van Mozes
ondersteunden, willen wij in gebed de christenen in
Oezbekistan bijstaan. Bid dat ze standvastig blijven in
hun geloof.

Kopij weekbrief
Inzenden vé6r donderdag 12.00 uur per mail naar
weekbrief@pelgrimkerk.nl.
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