
 

 

 
Gereformeerde kerk Haarlem-West – Pelgrimkerk  (www.pelgrimkerk.nl) 

 

     Week   03        21 januari 2024 

 

Opname kerkdiensten 

Onze kerkdiensten worden opgenomen en rechtstreeks 

uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

U kunt hier ook deze en eerdere diensten terugkijken.  

 

Kerkdienst deze week  

Oecumenische Viering op zondag 21 jan. 2024 

In de periode 21 t/m 28 jan. vindt weer de jaarlijkse 

Week van gebed voor de eenheid van christenen plaats. 

Zoals dat ook in voorgaande jaren het geval was, wordt 

op de eerste zondag van deze gebedsweek, 21 jan. 

a.s., een Oecumenische Viering georganiseerd in de 

R.K. Koepelkathedraal aan de Leidsevaart 146. Deze 

Viering begint om 11.00 u. en heeft als thema: ‘Heb God 

lief en je naaste als jezelf’. Aan deze viering werken 

naast organist Ton van Eck van de Koepelkathedraal 

ook de voorgangers mee van de diverse 

kerken/gemeenten die in deze oecumenische 

ontmoeting participeren. De overdenking in deze viering 

zal worden verzorgd door Joost van den Bogert, 

Pastoraal Manager van ‘Stem in de stad’. 

N.B.: in de Pelgrimkerk zal in verband hiermee op 

zondag 21 jan. a.s. om 10.00 u. geen dienst worden 

gehouden! 

Kerkdienst volgende week  

Zondag 28 januari 10.00 uur 

Voorganger:    Ds. T. de Vries-Meijer 

Organist:        Jeroen Kiel 

Gastvrouw:    Wilma Jochem / Gré Woort 

Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst 

Crèche   en er is geen crèche 

Collecten:      1. Jeugd   2. Kerk 

 

Voorbeden 

Wilt u dat de voorganger voorbeden doet? Voor 

aanvang van de dienst kunt u eventuele voorbeden in 

de consistorie doorgeven aan de predikant of dienst-

doende ouderling. Doordeweeks kunt u voorbede-

verzoeken doorgeven aan uw sectie-ouderling.  

 

Spreekuur predikant 
Iedere woensdagochtend, gelijktijdig met het wekelijkse 
inloopcafé. Van ± 10.30 – 11.45 uur kunt u mij in de kerk 
treffen voor vragen en gesprek. Daarnaast ben ik thuis 
telefonisch (bij voorkeur op doordeweekse dagen van 
09.00-10.00 uur, nr. 5473635) en per email bereikbaar:  
siccozijlstra@pelgrimkerk.nl 
Ds. Sicco Zijlstra 
 

 

Rekeningnummers kerk  

IBAN- nummers: Kerk: NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. 

penningmeester Geref. Kerk Haarlem-West  

Diaconie: NL74 INGB 0003 1356 68  

Zending: NL76 INGB 0005 9450 43  

Evangelisatie: NL57 INGB 0000 2532 31  

Ziekenzorg: NL18 INGB 0002 3047 07 

 

Mailadres pastoraat@pelgrimkerk.nl  

Via dit mailadres kunt u zaken, die van belang zijn voor 

het pastorale bezoekwerk doorgeven. Zoals bv lief en 

leed, verzoek om een bezoek of iets wat volgens u 

aandacht nodig heeft. Het pastorale kernteam pakt dit 

dan op.  

 

Inloopcafé 

Elke woensdagochtend van 10.30 uur tot 12.00 uur bent 

u voor een kop koffie welkom in de Ida Felderhofzaal. 

De diaconie biedt u een luisterend oor en gratis koffie 

 

De crèche  
Op zondag 18 februari is er nog iemand nodig om op 
de kinderen in de crèche te passen! 
Fijn als je je naam invult op de lijst in de hal. 
Met vriendelijke groet Rita Honders. 
 

Stiltemeditatie 

Ben je op zoek naar een plek om tot rust te komen, de  

dagelijkse sleur te doorbreken en tot jezelf te komen?  

Iedere werkdag biedt Stadsklooster Haarlem op 

verschillende locaties in de stad een moment om een 

half uur stil te zijn, ook iedere dinsdagmorgen in de 

Pelgrimkerk. Van 9:00 tot 9:25 uur vindt een 

stiltemeditatie plaats in de kerkzaal. Wees welkom!  

 

Vrijwilligersavond. 

Namens het College Van Kerkrentmeesters nodig ik alle 

vrijwilligers uit voor een ’aangeklede borrel’ op vrijdag 

23 februari. Je wordt verwacht om 17.30 uur. 

De inschrijflijst hangt zo als gebruikelijk op het prikbord 

in de hal. 

Namens het CVK, 

Albert Roffel. 

 

Onder uw aandacht 

Voor deze rubriek kunt u telefonisch contact met mij 
opnemen (nr. 023-7510309) of u kunt een mailtje 
zenden naar weekbrief@pelgrimkerk.nl 

Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd, een fijne dag, en Gods 

zegen in het nieuwe levensjaar. 

mailto:pastoraat@pelgrimkerk.nl


 

 

 

De zieken 

Ook de zieken mogen wij natuurlijk niet vergeten, een 

kaartje is snel geschreven en brengt veel blijdschap bij 

de zieken. Wij wensen hen ook van harte beterschap 

toe en Gods onmisbare nabijheid.  

Allen heel hartelijk gegroet van ons allen,  Tiny de Vos 

 

Acties Diaconie:  

Inzameling voor Voedselbank van het Open Huis 

Denkt u nog aan onze actie voor de Voedselbank? De 

krat staat in de hal. Ook kunt u een gift overmaken op 

de rekening van de diaconie onder vermelding van het 

doel waarvoor u geeft. Rekeningnummer: 

NL74INGB0003135668 

Erwtensoep of Groentensoepmaaltijd 
De diaconie gaat vrijdag 9 februari 2024 een gezellige 
erwtensoep-maaltijd organiseren. Niet iedereen houdt 
van erwtensoep, dus we hebben ook beperkt een 
pannetje groentensoep. U kunt zich op geven via de 
inschrijflijst op het prikbord. De kosten zijn € 5,00 per 
persoon. Als u gehaald moet worden schrijf dat dan 
s.v.p. op de lijst bij uw opgave. 

 

Gebedssamenkomsten tijdens Week van gebed (21-

28 jan. 2024) 

In het kader van de jaarlijkse internationale Week van 

gebed voor de eenheid van Christenen vinden op 

verschillende locaties in Haarlem speciale 

gebedssamenkomsten plaats. Tijdens die 

samenkomsten zal niet alleen gebeden worden voor 

blijvende eensgezindheid in de ene ‘Kerk van 

Haarlem/Nederland’, maar ook voor allerlei 

situaties/personen/groepen/ontwikkelingen etc. die 

momenteel aandacht en betrokkenheid vragen. 

 

In de Pelgrimkerk zal een speciale gebedssamenkomst 

plaatsvinden op donderdagavond 25 jan., aanvang 

20.00 u., in de Ida Felderhofzaal. De overige 

gebedssamenkomsten tijdens de Week van gebed zijn: 

Maandagavond 22 jan.: Shelter, Eksterlaan 1 | 20:00 - 

21:30 uur; Dinsdagavond 23 jan.: PG Immanuel, 

Medanstraat 32  van 20:00 - 21:30 uur  

Woensdagochtend 24 jan.: Huis van Gebed, Gedempte 

Oude Gracht 138 van 10:00 - 11:30 uur  

Woensdagavond 24 jan.: Re-connect, Nieuwe 

Groenmarkt 14 van  20:00 - 21:30 uur 

  

In vertrouwen 

Gespreksgroep ‘In vertrouwen’ komt bijeen op do. 25 

jan., van 14.00-16.00 u. in de Ida Felderhofzaal. 

Onderwerp van gesprek deze keer: ‘Heer, leer ons 

bidden’, n.a.v. Lucas 11:1-13. 

Ds. Sicco Zijlstra 

Bijbelgenootschap 

De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd van 

bezinning. Veel mensen laten iets staan – alcohol, 

suiker, vlees – of besteden minder tijd aan televisie of 

sociale media. ‘Dat geeft ruimte om God en elkaar te 

ontmoeten’, schrijft het NBG in het gratis boekje ‘40 

dagen met God’ voor de veertigdagentijd. Ook heeft het 

NBG voor die periode een paasproject voor kinderen. 

Het boekje ‘40 dagen met God’ laat lezers stilstaan bij 

tien Bijbelverhalen over ‘ontmoeting’. Van elk van deze 

tien verhalen worden vier aspecten belicht, dus je doet 

vier dagen over elk verhaal. Ook vind je in het boekje 

persoonlijke ervaringen van enkele Bijbellezers uit de 

hele wereld. Het boekje is gratis aan te vragen: 

bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen. Wie geen 

internet heeft kan het boekje aanvragen bij het 

Klantencontactcentrum, tel. 023-5146146. 

Noord-Korea 

De Kim-dynastie is al meer dan 70 jaar aan de macht in 

Noord-Korea. Zij zijn verantwoordelijk voor de meest 

wrede behandeling die christenen ter wereld 

ondergaan. Bid dat God het onrecht breekt en het 

regime van KimJong-un tot een inkeer brengt. 

Bid ook voor Young Dook, die al jong te maken kreeg 

met vervolging. Haar vader werd gevangengenomen 

vanwege zijn geloof. Maanden later kwam hij 

terug:  fysiek en mentaal gebroken. Daarna werd de 

hele familie verbannen naar een afgelegen dorp.  

 

Kopij weekbrief Inzenden vóór donderdag 12.00 uur 

per mail naar weekbrief@pelgrimkerk.nl. 
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